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NIEUWSBRIEF 2023-1 
 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden belangstelling heeft getoond voor de Stichting Vrienden van de 
Gedachteniskerk Rhenen. Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen ? Meldt u dan af door op deze mail te antwoorden met de 
tekst ‘AFMELDING NIEUWSBRIEF’. 
 

 In deze nieuwsbrief: 

 Een nieuwe toekomst voor de Gedachteniskerk  

 Oproep voor bestuurders en vrijwilligers Stichting vrienden van de Gedachteniskerk 

 Kaartverkoop gestart bijzondere Mauthausen uitvoering op 3 mei 

 

Gedachteniskerk in Rhenen krijgt nieuwe toekomst door unieke samenwerking 

Na 3 jaar eindelijk gelukt! 
 
Ruim drie jaar nadat de Stichting Vrienden van de Gedachteniskerk - toen in oprichting - zich positioneerde als 
kandidaat koper voor deze bijzondere R.K. kerk in Rhenen, kan zij eindelijk opgelucht adem halen. Met 
erfgoedbeheerder- en ontwikkelaar Ingenious Tomorrow uit Veenendaal is het gelukt een goede partij te vinden 
voor de aankoop, instandhouding en verdere ontwikkeling van de Gedachteniskerk, die eind jaren vijftig door 
financiële bijdragen van duizenden Nederlanders gebouwd kon worden om de slachtoffers van de Slag om de 
Grebbeberg en alle andere de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te gedenken.  
 
Tomorrow wordt formeel eigenaar van de 
Gedachteniskerk. De Stichting zal het 
voortouw nemen in de ontwikkeling van een 
herbestemmingsplan, de exploitatie faciliteren 
en optreden als promotor en hoeder van het 
gebouw. De kracht voor beide partijen zit hem 
juist in de samenwerking. Op deze manier rust de grote verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de exploitatie 
van monumentale gebouwen niet op de schouders van door vrijwilligers gerunde stichting en kunnen zij zich vooral 
toeleggen op het behalen van de gezamenlijk geformuleerde doelstellingen. Beide partijen hebben veel vertrouwen 
in een mooie toekomst voor de Gedachteniskerk. Op de website www.gedachteniskerkrhenen.nl plaatsen we 
informatie over de plannen en voorgenomen ontwikkeling van het gebouw. 
 

Oproep vrijwilligers en toekomstige bestuursleden 

Het definitieve behoud van de Gedachteniskerk is een groot resultaat en betekent tevens een nieuwe uitdaging, 
waarbij veel handen en hoofden nodig zullen zijn.  
De stichting heeft zich ten doel gesteld de Gedachteniskerk te Rhenen, als historisch en cultureel waardevol 
monument te behouden. Daarbij wordt het monumentaal kerkelijke en spirituele karakter van de kerkzaal zoveel 
mogelijk gewaarborgd, alsmede de functie van het gebouw in zijn geheel als herdenkingsmonument. Het gebouw 
moet een unieke plek worden voor herdenken en ontmoeten. Daarbij kun je denken aan culturele, maar ook sociaal-
maatschappelijke functies, een plek waar je graag naar toe gaat. Ook kunnen vanaf nu ruimtes gehuurd worden voor 
verschillende doeleinden. 
 
Om dit allemaal te ontwikkelen en te beheren hebben we mensen nodig die willen helpen, en dat kan op vele 
manieren, voor praktische taken, beheerstaken, onderhoudstaken, communicatietaken, noemt het maar op. Ook 
hebben we nieuwe bestuurders nodig. In het huidige bestuur hebben zich bijzondere mensen ingezet om te bereiken 
wat nu gelukt is. Een aantal wil, nu een nieuwe fase zich aandient, het stokje overdragen. Interesse om die plek op te 
vullen  Neem dan contact op en stuur een mail naar info@gedachteniskerkrhenen. 
 

http://www.gedachteniskerkrhenen.nl/
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Bijzondere Mauthausen na ruim 10 jaar weer in Rhenen 
 
Op woensdag 3 mei aanstaande, in de herdenkingstijd, zal de bijzondere Mauthausen liederencyclus na ruim 10 jaar 
weer uitgevoerd worden in de Gedachteniskerk in Rhenen. 
 
Velen herinneren zich de voorstelling nog, die toen volle zalen trok. Door de theatrale setting wordt de uitvoering 
een indringende beleving voor zowel het publiek als de zangers. De liederen worden gebracht door een 
samengesteld projectkoor bestaande uit rond de honderd amateur zangers afkomstig uit de regio’s Rhenen en Wijk 
bij Duurstede. De zangers worden begeleid door een ensemble van professionele musici, alles onder muzikale leiding 
van dirigent Ronald de Haan. 
 
De Mauthausen liederencylcus van de beroemde Griekse componist Mikis Theodorakis is gebaseerd op gedichten 
van diens vriend en Griekse dichter Iakovos Kambanellis. Kambanellis schreef ze naar aanleiding van zijn verblijf 
tijdens de Tweede Wereldoorlog in concentratiekamp Mauthausen, een van de gruwelijkste concentratiekampen 
van Nazi Duitsland. Het resultaat is een cyclus van bijzondere, indringende liederen die de gruwelen en wanhoop van 
de oorlog en de kampen – met soms de nodige spot en dan weer met melancholie en zelfs vrolijkheid - afzetten 
tegen de schoonheid en de hoop van de liefde. Oorlog is van alle tijden en weer actueler dan ooit. Daarom worden 
de liederen dit keer afgewisseld met dagboekfragmenten van vluchtelingen. 
 
De uitvoering wordt ingeleid door WO-II kenner en verteller 
Bernier Cornielje. Hij zal het publiek meenemen naar deze 
donkere periode en duistere plek uit onze geschiedenis. 
De uitvoeringen in Rhenen zijn mogelijk gemaakt door een 
samenwerking tussen de Stichting Vrienden van de 
Gedachteniskerk uit Rhenen en Stichting De Inrichting uit 
Wijk bij Duurstede. Doel van de samenwerking is deze 
geschiedenis en daarmee haar slachtoffers in onze 
herinnering houden en het belang van vrede, vrijheid en 
menselijkheid in de herdenkingsperiode benadrukken. 
Drie mei belooft een bijzondere avond te worden, die ook zeker een aanrader is voor jongeren die op een speciale 
manier stil willen staan bij oorlogen en bij oorlogsslachtoffers en vluchtelingen van toen en nu. 
 
De ongeveer één uur durende voorstelling wordt tweemaal uitgevoerd, om 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur) en 
om 20.30 uur (inloop vanaf 20.00 uur). 
Toegangsprijs inclusief tekstboekje is 10 euro. Jongeren tot 18 jaar betalen 5 euro. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via mailadres mauthausenrhenen@gmail.com, of voorafgaand aan de voorstelling in de 
Gedachteniskerk. Toegang is dan helaas niet gegarandeerd.  
 
Wij kunnen nog verkeersregelaars gebruiken! Voor aanmelding als vrijwilliger en overige vragen, stuur een email 
naar: voorstelling@gedachteniskerkrhenen.nl. 
 
Wij zien u graag op 3 mei! 
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