
 

 

 SCHRIJVEN AAN EEN DODE? 

 

IN STILTE LEZEN WIJ DE NAMEN 

4 MEI 2024 

Op 4 mei, tussen 17.00 u en 19.00 u. lezen wij jaarlijks in stilte de namen van 

alle militairen die omgekomen zijn op de Grebbeberg. Een bijzonder manier 

om stil te staan bij hen die gestorven zijn voor ONZE VRIJHEID 

 

 

 

De geschiedenis van de Gedachteniskerk is onlosmakelijk verbonden met de 

Slag om de Grebbeberg, in de vroege meidagen van 1940. De namen van alle 

militairen die omgekomen zijn bij deze slag, staan geschreven in een bijzonder 

boek, speciaal voor dit doel gemaakt.  

 

          U KUNT IN STILTE IN EN UITLOPEN         –    TOEGANG GRATIS 

BIJZONDER HERDENKEN IN 
 DE GEDACHTENISKERK RHENEN


