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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden belangstelling heeft getoond voor de Gedachteniskerk. Wilt u geen nieuwsbrief meer 
ontvangen, meldt u zich dan af door op deze mail te antwoorden met de tekst ‘AFMELDING NIEUWSBRIEF’. 

 

In deze nieuwsbrief: 

 Overdracht eindelijk afgerond 
 Ambitieus plan voor herdenken van de toekomst 
 Word jij donateur ? 
 Oproep voor bestuurders en vrijwilligers Stichting vrienden van de Gedachteniskerk 
 Zaalverhuur Gedachteniskerk 
 Kaartverkoop gestart Cuneralegende 
 Herdenkingen meidagen – uitvoering Mauthausen liederencyclus 
 Herdenking 8 RI 

 
Gedachteniskerk in Rhenen heeft nieuwe eigenaar 
Op 23 juni jl. werd de formele overdracht van het voormalige kerkgebouw en processieveld eindelijk afgerond en 
startte een nieuw hoofdstuk in de ontwikkeling van ons gebouw en terrein. Blijdschap voor het feit dat na een lange 
periode één van de doelen van de Stichting werd bereikt: het behoud van de Gedachteniskerk! Nu begint er voor de 
Stichting een nieuwe, ook weer zeer uitdagende fase. Samen met kersverse eigenaar Tomorrow moet op verzoek 
van de gemeente Rhenen een plan voor gebiedsontwikkeling ingediend worden voor het gehele terrein en daaraan 
gekoppeld een principeverzoek voor bestemmingswijziging. Daarin moet ook een bestemmingswijzigingsaanvraag 
voor de Gedachteniskerk meegenomen worden. Dit alles vraag veel voorwerk van Tomorrow en de Stichting. Ten 
gevolge van een aanstaande verandering in de omgevingswet kunnen bestemmingswijzigingen pas weer ingediend 
per 1 januari 2024. Daar werken we naartoe. 
 

Ambitieus plan voor herdenken van de toekomst 
Als Stichting willen we gaan voor een hoge ambitie en een bijzondere nationale plek van herdenken ontwikkelen, 
met aantrekkingskracht voor mensen uit binnen en buitenland. We willen dit doen op een manier die zich 
onderscheidt van andere centra en die ook – en juist - jongere generaties aanspreekt. Jonge mensen voelen zich over  
het algemeen niet aangesproken door traditionele musea. Met architectenbureau Huibers en Van Weelden 
Architecten uit Veenendaal werken we samen aan een mooi idee, dat de in de loop van het jaar uitgewerkt zal 
worden tot een plan. Daarnaast moet het gebouw bruikbaar blijven voor allerhande activiteiten.  
 

Word jij donateur? 
De Stichting kan natuurlijk niet bestaan zonder inkomsten en is voor een groot deel afhankelijk van giften en 
donaties. U zou ons enorm helpen door nu al bij te dragen via een éénmalige gift of periodieke donatie. De aanvraag 
voor de ANBI status is inmiddels ingediend, zodat doneren ook fiscaal aantrekkelijk wordt. Deze hopen we na de 
zomer verkregen te hebben. We hopen op de steun van de vele Vrienden die zich al aangemeld hebben, en nodigen 
anderen van harte uit dat zich ook aan te melden als Vriend via info@gedachteniskerkrhenen.nl. Wij werken de 
komende tijd aan een mooie Vriendenconcept, want voor wat hoort wat.  U kunt nu al een bijdrage overmaken naar 
rekening NL95RABO 0370 9897 83 t.n.v. St. Vrienden van de Gedachteniskerk.  
 

Herhaling: Oproep vrijwilligers en bestuursleden – jonge mensen welkom! 

Gelukkig hebben zich al enkele mensen gemeld. Maar we zijn er nog niet, dus nogmaals een oproep. Op vele 
manieren kunn je bijdragen, vanuit jouw talenten en vanuit wat kunt doen: praktische taken (organisatie, inkoop, 
catering, e.d), beheerstaken, onderhoudstaken (schoonmaak, terrein, groen), communicatietaken (PR, nieuwsbrief 
e.d.), noemt het maar op. Ook hebben we nieuwe bestuurders nodig. In het huidige bestuur hebben zich bijzondere 
mensen ingezet om te bereiken wat nu gelukt is. Een aantal wil, nu een nieuwe fase zich aandient, het stokje 
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overdragen. Interesse om die plek op te vullen?  Neem dan contact op per email via info@gedachteniskerkrhenen.nl. 
We gaan graag met je in gesprek. We vragen uitdrukkelijk ook jonge mensen om zich te melden. 
 

Zaalverhuur Gedachteniskerk 
De verschillende ruimtes van het voormalige kerkgebouw zijn geheel of gedeeltelijk te huur voor ‘passend gebruik’. 
Denk aan huur door mensen, organisaties en bedrijven die een bijzondere ruimte zoeken voor activiteiten, zoals 
vergaderingen, jubilea en bijzondere gebeurtenissen (bijvoorbeeld huwelijken, uitvaarten), maar ook voorstellingen, 
tentoonstellingen, symposia, congressen, repetities, noem maar op. Bij interesse voor het huren van (een gedeelte) 
van het gebouw komen we graag in contact via een email naar reservering@gedachteniskerkrhenen.nl . 

 
Cunera Openlucht theaterspel - kaartverkoop 
Er wordt druk gerepeteerd in de Gedachteniskerk! Het project is al 
geruime tijd aan de gang en er is al veel bereikt. In augustus vorig jaar 
begon het Cuneratheater met het geven van theaterlessen en er werd 
een bewerking van het script (origineel, Sint Cunera van Rhenen , 
Antoon Coolen 1954) geschreven door de bekende verhalenverteller 
Eric Borrias. De oorspronkelijke versie had een te hoog Shakespeare-
gehalte en zou moeilijk te volgen zijn voor het gemiddelde publiek. Er 
werden informatieavonden gehouden om mensen op de hoogte te 
stellen van het ambitieuze plan en om een indruk te geven van het stuk. 
In het theaterstuk zijn er zowel spelers met tekstrollen als figuranten 
zonder tekstrollen. Rhenenaren spelen verschillende rollen, zoals 
hofbewoners, personeel, arme bedelaars en gestrafte boeren. Er is voor 
ieder wat wils.  
 
Naast acteurs hebben zich ook veel vrijwilligers gemeld om te helpen. Vanaf april is een groep vrijwilligers begonnen 
met het bouwen van een immens groot decor ( 15 mtr * 4), onder leiding van Johan Drost uit Rhenen. Het decor 
belooft groots en indrukwekkend te worden, en zal het publiek meenemen naar een andere wereld, naar de vierde 
eeuw. Loop gerust eens binnen op do. middag/ avond, vrijdagmiddag/ avond en zaterdag overdag (08.00-16.00 uur) 
er wordt dan aan de Munstraat 4 te Rhenen aan het decor gewerkt ( bij Kruidvat straatje naar beneden). 
Er is prachtige muziek gecomponeerd door Dirk Broekharst uit Rhenen, en dit is ingespeeld in een studio. De muziek 
wordt nu gebruikt om samen met een dansdocent bepaalde bewegingen in te studeren.  
 
Voor alle spelers, figuranten en vrijwilligers zijn kostuums nodig. Het huren van kleding uit de vierde eeuw bleek 
onmogelijk, dus twee vrijwilligers verdiepten zich in de periode en maakten een prachtig kostuumboek met kleur- en 
stijlanalyses. De kostuums worden zo waarheidsgetrouw mogelijk gemaakt, en de resultaten tot nu toe zijn 
veelbelovend. Moodboards zijn gemaakt om spelers te helpen zich in te leven, en wekelijks zijn vijftien dames druk 

bezig met het naaien van alle kostuums en het vervaardigen van leren schoenen. 
Dit is een enorme klus. 
De voorstellingen beloven een unieke en onvergetelijke ervaring te worden, waarin 
muziek, theater en geschiedenis samenkomen in de openlucht.  
Kaartjes zijn te verkrijgen via www.cuneratheater.nl. Wees er snel bij, want het 
aantal beschikbare kaartjes is beperkt. De theatervoorstellingen vinden zesmaal 
plaats in de periode 21 tot 30 september 2023. Naast de kaartverkoop zijn we ook 
op zoek naar donateurs. Als u het Cuneratheater een warm hart toedraagt en wilt 
bijdragen, stuur dan een e-mail naar info@cuneratheater.nl . We nemen dan 
contact met u op. 
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Herdenkingen meidagen en Pinksteren 
In de periode rond de Nationale Dodenherdenking en Bevrijdingsdag organiseerde en faciliteerde de Stichting 
Vrienden van de Gedachteniskerk verschillende activiteiten in de Gedachteniskerk. In de toekomst willen we dit 
uitbreiden. We willen dan graag passende en bijzondere activiteiten organiseren, waaronder in ieder geval het 
voorlezen van alle namen van de soldaten die gevallen zijn op de Grebbeberg. Ideeën en iniatieven zijn van harte 
welkom! 

 
Mauthausenvoorstelling 3 mei 
“Alle lof voor de voorstelling. Erg indrukwekkend en actueel!” “Het was indrukwekkend, echt heel goed gedaan”. 
“Wat een waardige en indrukwekkende voorstelling!”. “Heel speciaal, en erg de moeite waard”. “Heel 
indrukwekkend. Toen iedereen gelijk begon te zingen... En die verhalen...” “Het was prachtig, diep, ontroerend. Echt 
heel goed gedaan”. “Bijzonder indrukwekkend. Tot tranen geroerd”. Dat zijn enkele van de reacties die we mochten 
ontvangen na de Mauthausen voorstelling op 3 mei. Deze liederencyclus wordt elk jaar door Stichting de Inrichting 
uit Wijk bij Duurstede geproduceerd en kon na bijna 15 jaar ook weer in de Gedachteniskerk uitgevoerd worden. In 
stilte werd het publiek naar binnen geleid. Na een inleiding over kamp Mauthausen door Bernier Cornielje, werden 
de liederen, begeleid door een kleine ensemble en afgewisseld met getuigenissen van vluchtelingen ten gehore 
gebracht. We hopen nog veel mooie en passende voorstellingen naar de Gedachteniskerk te kunnen halen in de 
meitijd. 

       
 
Herdenking 8RI / 29mei 2023 
Voor de 83ste keer heeft de Vereniging 8 R.I. – 1940 op 29 mei 2023, de gesneuvelde militairen op de Grebbeberg 
herdacht. Dat gebeurt traditiegetrouw op Tweede Pinksterdag, de dag dat de strijd op 13 mei 1940 hier eindigde. 
 

Na afloop van de plechtigheden op het Ereveld op de 
Grebbeberg was er het jaarlijkse informele samenzijn in de 
Gedachteniskerk te Rhenen. 
 
Onder de ruim veertig bezoekers was naast onze burgemeester 
ook  generaal-majoor Ludy Schmidt, oud-bataljonscommandant 
en plaatsvervangend commandant van de Defensie Materiaal 
Organisatie, die namens de afwezige voorzitter van de vereniging 
een toespraak gehouden had bij de herdenking. 
Het informele samenzijn vond plaats in een zorgvuldig 
aangeklede hal van de Gedachteniskerk waarbij een broodjes 
lunch werd aangeboden. 

 
Dit alles dankzij de organisatie van bestuurslid Lex Mulder en de ondersteuning van enkele parochianen en het 
cateringteam van de Historische Vereniging en Oudheidkamer Rhenen. 
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