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De Gedachteniskerk is een verborgen
parel in Rhenen, prachtig gelegen aan de
Nederrijn, aan de voet van de Grebbeberg.
Het is een bijzonder monument, gebouwd
als Rooms Katholieke kerk in de jaren
vijftig, met als doel de slachtoffers van de
WO I blijvend te herdenken. Architect
Jules Kirch heeft dit op een speciale
manier tot uitdrukking gebracht in vorm
en inrichting, in de typerende stijl van de
Bossche School. De lokale Cuneraparochie
werd eigenaar en hoeder van dit landelijke
herdenkingsmonument.

Sluiting Gedachteniskerk

In 2022 wordt de kerk gesloten. Daarmee
dreigt dit belangrijke monument verloren
te gaan. Daarom heeft de Stichting
Vrienden van de Gedachteniskerk zich
ten doel gesteld de Gedachteniskerk te
verwerven en de herdenkingsfunctie in te
vullen op een manier die verleden, heden
en toekomst met elkaar verbindt. Nu de
stemmen van de generatie die de oorlog
nog heeft meegemaakt verstommen, is het
belangrijker dan ooit hun verhalen blijvend
te vertellen. De bijzondere, rond een

middelpunt gebouwde achtvormige
koepel en de ruime, lichte hal met
uitzicht op de in WO I vernietigde
Rijnbrug maken de Gedachteniskerk
bij uitstek geschikt voor eigentijdse
en inspirerende belevingen en
bijeenkomsten. De Stichting
Vrienden van de Gedachteniskerk wil
van dit gebouw een plek maken voor
debat en ontmoeting, voor muziek,
kunst en cultuur. Een podium waar
de verhalen op creatieve wijze
kunnen worden verteld.
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Help mee!

Wij dromen van een mooie nieuwe
toekomst voor de Gedachteniskerk.
Duizenden Nederlanders hebben
in de jaren vijftig de bouw van de
Gedachteniskerk mogelijk gemaakt
via een landelijke inzamelingsactie.
Vele vrijwilligers hebben zich ingezet
voor het behoud van de kerk. Nu
hebben wij uw hulp nodig om onze
droom te realiseren. Ga naar www.
gedachteniskerkrhenen.nl en  kijk
hoe u kunt helpen.
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